Zondag 1 februari 2026
Jaargang 25.05

Wekelijkse nieuwsbrief van
Wijkgemeente Bethel in de
hervormde gemeente te Zeist
binnen de PKN.

Welkom!

Op zondag 1 februari 2026
gaat in de ochtenddienst om
10.00 uur ds. P.M.
Sonnenberg (Utrecht) voor en
bespeelt Gert-Jan van den
Bos het orgel. In de dienst
om 17.00 uur gaat ds. M. van
Duijn (Zeist) voor en wordt
orgel gespeeld door Nilles de
Rooij. Na de dienst zijn
achter in de kerk, bij de
uitgang bij de Verlengde
Slotlaan, leden van het
gebedsteam aanwezig om —
mocht u daar behoefte aan
hebben — Gods
aanwezigheid te zoeken en
met u te bidden. Deze
mogelijkheid is er alleen na
de ochtenddienst. Van harte
aanbevolen.

Créche

10.00 uur: Tabitha Kevelan,
Martin Roosendaal, Tirza
Nieuwenhuize, Frank Giebel,
Noor Schipper,

Liss van Voorden, Froukje
Dittmar

17.00 uur: geen créche

Kindernevendienst
Tijdens de ochtenddienst op
zondag 1 februari 2026 is er
kindernevendienst voor de
groepen 1t/m 4, 5en 6.

Groep 1 en 2: in de zaal
achter ‘t Lichtpunt (Elsbeth
Verlinden)

Groep 3 en 4: in de Mirror
links van de preekstoel
(Boudina Dittmar)

Groep 5 en 6: in de school
via de achteruitgang
Verlengde Slotlaan zijde
(Mirthe van der Tol en
Marieke)

Bij de kleuters wordt
verteld dat zowel vissers
als vissen luisteren naar
Jezus (Lukas 5:1-11).

De Heere Jezus heeft Zijn
eerste discipelen geroepen
bij het meer, terwijl ze bezig
waren met hun beroep. Als
hun professionaliteit lijkt te
falen, neemt Jezus de leiding
bij het vissen. Hij spreekt met
macht. Eerst gehoorzamen
de beroepsvissers en daarna
ook de vissen. Niet alleen de
vissers, maar zelfs de vissen
luisteren naar Hem!

Bij de andere groepen
wordt verteld over wie in
God ogen gelukkig zijn
(Matth. 5:1-12).

Jezus vertelt hoe je gelukkig
wordt: door nederig te zijn,
door op te komen voor
anderen die oneerlijk worden
behandeld, door zuiver te
leven en door altijd naar
vrede te zoeken. Eigenlijk
zegt Jezus: leef zoals God
graag wil en hou dat vol, wat
er ook gebeurt. Dan is God
dichtbij, op fijne en op
moeilijke momenten.

Collecten

1e Diaconie

2e Plaatselijk kerkenwerk
3e Werelddiaconaat (D)
(Sponsorkinderen)

Collecten na afloop van
de eredienst

Uw bijdrage geven kan op
meerdere manieren. U kunt
uw gift geven via de Bethel
App, deze link of de QR-
code. Als u de dienst in de
Nieuwe Kerk bijwoont, kunt u
bij de uitgang nog uw gift in
de collectezakken doen. De

zendingsbusjes bij de uitgang
zijn ook in gebruik. Dank voor
uw giften!

kerkrentmeesters.

Vanuit de diaconie
Voedselbank inzameling
Van 25 januari tot 1 februari
2026 organiseert de
Protestantse Kerk/Kerk in
Actie, samen met
gemeenten, een actieweek
om zoveel mogelijk voedsel
voor de Voedselbank in te
zamelen. Wekelijks
ontvangen zo'n 32.500
huishoudens voedselhulp.
Stel dat iedere gemeente van
de Protestantse Kerk die
week minstens 25 tassen zou
vullen dan zijn al deze
huishoudens één week lang
van voedsel voorzien. De
Protestantse Kerk wil in deze
vierde week van januari een
extra actieweek houden,
omdat in de maand januari
normaal gesproken minder
binnenkomt dan in andere
maanden. Terwijl januari juist
vaak een dure maand voor
veel mensen is. We zien
deze actie als een belangrijke
diaconale taak; omzien naar
de ander. Zondag 25 januari
zijn ca. 80st tassen
uitgedeeld bij de uitgang van
de kerk. Het zou mooi zijn als
deze (goed)gevuld weer
retour worden meegenomen
as. zondag 1 februari. Mocht
u geen tas hebben
ontvangen dan zijn de
producten natuurlijk ook los
welkom!

Producten waar de klanten
van de Voedselbank
behoefte aan hebben, zijn:
Zonnebloemolie of olijfolie,
groenteconserven, soep in
blik of zak, zilvervliesrijst,
volkorenpasta, houdbare
halfvolle melk, vis in blik,
koffie of thee, couscous

en havermout. Wilt u liever
een geldelijke gift geven dan
kunt dit deponeren in de



collectedoosjes die naast de
kratten in de kerk staan of
overmaken, dat kan dan via
de bethelapp (3¢ collecte) en
via NL96INGB0663911494
t.n.v. Diaconie van de
protestantse gemeente Zeist
0.v.V. actie voedselbank,
Bethel 1 feb 2026
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Diaconale collecte (3°)

1 februari 2026
Werelddiaconaat
(Sponsorkinderen)

Al jaren is Bethel verbonden
aan het sponsorproject van
Woord en Daad. We hebben
al meerdere kinderen
gesponsord. Op dit moment
sponsoren wij Eduard José
(16) uit Colombia en Jorge
(12) uit de Filipijnen. Per
maand sponsoren wij per
kind € 33, wat jaarlijks voor
beide kinderen € 792
betekent. We willen dit graag
ophalen met één of meerdere
collecten. Zij kunnen (mede)
dankzij onze steun naar
school. Naast dat ze
christelijk onderwijs krijgen,
ontvangen ze ook medische
zorg, maaltijden en kleding.

Vanuit de kerkenraad
Introductie nieuwe leden
We zijn blij dat we regelmatig
nieuwe leden mogen
verwelkomen in onze
gemeente. Om hun een warm
welkom te kunnen bieden, zal
met ingang van 1 februari as.
de ouderling van dienst bij de
mededelingen het nieuwe lid
met naam en toenaam
vermelden. Daarbij wordt de
gelegenheid gegeven zich
kenbaar te maken door op te
staan, zodat de gemeente
ziet wie zich als nieuw lid bij
onze gemeente gevoegd
heeft. Uiteraard doen we dit
alleen als de nieuwe leden

zich hier ook prettig bij voelen
en ermee instemmen. De
week volgend op de
introductie kan het nieuwe lid
zich uitgebreider voorstellen
in het Bethel Nieuws. We
hopen hiermee dat nieuwe
leden zich zo snel mogelijk
na aansluiting bij onze
gemeente gezien en gekend
weten, en zich thuis gaan
voelen.

Namens de kerkenraad,
Hans Bosker, ouderling
gemeenteopbouw

Bijeenkomsten en
kringen
Yeshua-Israél-Geloofs-
Groei-Groep

“Het huwelijk zij bij allen in
ere”, Hebr. 13:4 (NBG), is het
uitgangspunt van onze
bespreking op woensdag 4
februari om 14:00 uur bij
Trudy en Rien van de Glind,
Prinses Catharina Amalialaan
118-45. Vragen die aan de
orde komen, zijn: Waarom
wensen wij dat het huwelijk in
ere is bij allen? Waarom
vergelijkt de Bijbel de relatie
van GOD met Israél en de
Gemeente met een huwelijk?
Welke functie heeft het
huwelijk van Israél met haar
HEER? Welke functie heeft
het huwelijk van Christus en
de Gemeente (Ef. 5:22-33,
Openb. 21:1-14)? Hoe komt
het tot eenheid? Hoe zit het
met het oordeel? Is dat wel
nodig? Hartelijk welkom!

Ouderenkring 'de Bron'
Woensdag 4 februari is er
weer een middag voor
ouderen! Vanaf 14.15 uur is
er inloop met koffie/thee in 't
Lichtpunt in Zeist. Om 14.30
uur starten we de middag.
Ds. Van Meijeren zal de
meditatie verzorgen. Na de
pauze zal Theo van den Bos
ons meer vertellen over het
'houden van bijen'. Vindt u dit
ook interessant? Kom gerust
een keer naar deze fijne
middagen! Heeft u vervoer
nodig? U kunt dan contact
opnemen met de heer Anne
Zwama, 06-10253984.

Ouderen Bijbelkring
Bethel

Op D.V. donderdag 5 februari
hopen we de Bijbelkring voor
ouderen weer op te starten.
Dit zal de eerste keer van dit
seizoen zijn. We zullen de
komende 3 keer nadenken
en met elkaar spreken over
het ‘Onze Vader wat we
kunnen vinden in Mattheus 6:
9-13. ledereen is van harte
welkom! Als er vervoer nodig
is en u hebt dat nog niet
aangegeven bel of app mij
dan even via: 06-38714788.
Voor de agenda om alvast te
noteren: op donderdag 12
maart en op donderdag 9
april zijn de volgende
Bijbelkringen van dit seizoen.
De Bijbelkring is steeds van
10:00-11:30 uur in 't
Lichtpunt.

Seniorenpastor André van
[ttersum

Iftarmaaltijd

Woensdag 25 februari zal er
weer een Iftarmaaltijd
plaatsvinden in 't Lichtpunt.
Voor de derde keer wordt
deze maaltijd ons
aangeboden door een aantal
Turkse moslims, die in het
kader van de
ramadangedachte graag
meer contacten willen
hebben met andere mensen
in Zeist. Meer informatie
(bijvoorbeeld hoe je je kunt
opgeven) komt binnenkort.
Jan Roosendaal en Tamara
Maat

Overige berichten
Wie gaat er mee naar
Opwekking?

Elk jaar gaan we vanuit
Bethel met een groepje
mensen naar de
Pinksterconferentie van
Opwekking. Ook dit jaar
zouden we het leuk vinden
om weer met wat mensen
ernaartoe te gaan. De insteek
is samen te kamperen, met
eigen tent/caravan. En wie
het leuk vindt kan samen de
diensten bezoeken, een
bakkie koffie drinken, een
spelletje doen... Vrijblijvend,



maar samen is leuker dan Komende diensten

alleen. .
Dit jaar wordt de conferentie 128 gg 3&.8 dfse?,\l;ljal\'llaﬁOZG
van 22 t/m 25 mei gehouden Schaik (Zéistj h

in Biddinghuizen. Het thema 17.00 uur: ds. A.D.J. Wessels
is 'lk ben...". Aanmelden kan (Woudenberg)

vanaf donderdag 12 februari
via https://www.pinksterconfe
rentie.nl. Wil je samen met
ons naar Opwekking? Leuk,
dan horen we het graag! Via
app 06-18097661 of e-mail
kellydehoop1234@gmail.com '
Groet,

Willem & Tamara Maat, Aart WE L KO M -
& Kelly Otten-de Hoop

gethel

b Niet alleen op zondag,

g I L | maar ook op het
‘f‘"f'?’d l( A KOFFIEMOMENT

Woensdagochtend vanaf
10.60 uur in

’t Lichtpunt

Colofon

Reacties en kopij voor
volgende week zijn tot
woensdag 17.00 uur welkom
via het e-mailadres van de
redactie:bethel.nieuws@pgze
ist.nl

website:_ www.bethelzeist.nl
Heeft u vragen? Dan kunt u
onze scriba Jurian van der
Bijl mailen
(scriba.bethel@pgzeist.nl) of
bellen op 06-42367685 of
contact opnemen met
ouderling Jan Roosendaal
(j.roosendaal@pgzeist.nl,
030-6958227). Zie ook
www.bethelzeist.nl

Aanvragen voorbede
Heeft u iets of iemand
waarvoor u voorbede wilt
vragen dan kunt u dit mailen
naar de scriba Jurian van der
Bijl
(scriba.bethel@pgzeist.nl),
graag uiterlijk op vrijdag voor
15.00 uur. Hij zal dan de
voorbeden doorgeven aan de
predikant die die betreffende
zondag voorgaat. Als u
voorbede vraagt voor een
persoon dan is het wel van
belang dat u zich ervan hebt
vergewist dat diegene instemt
met het noemen van zijn/haar
naam in de voorbede.

Liturgie

Op onze website
www.bethelzeist.nl vindt u de
liturgie van de diensten.

Online volgen diensten
Alle diensten worden
uitgezonden via
Kerkomroep.nl en via ons
Youtube-kanaal ‘PKN
Bethelwijk Zeist.” In de
Youtube-livestream worden
de liederen geprojecteerd. De
bijpbehorende schriftlezingen
en formulieren kunt u vinden
in de liturgie, die downloadt u
van de website.



